
Een kleine onthulling.

Wie de afgelopen maanden op dinsdag naar ons project kwam kende ze al, Karel en Tom. 
Karel en Tom werken normaal in de andere hallen van het museum maar tijdens de 
wintermaanden kwamen ze ons verblijden met een bezoek.

Niet dat ze dan alleen maar koffie kwamen drinken, verre van dat. Karel en Tom hebben in 
de afgelopen maanden al een aantal mooie dingen gemaakt voor ons project.

Zoals al in een eerder verslag aangekaart hebben zij de zijschotten bij Mill gemaakt en 
beschilderd.

Ook heeft Karel een mijnschacht gemaakt voor de kolenmijnen, die in samenwerking met Jo 
Rovers voorzien is van verlichting. Deze mijnschacht is nu op de kop van de tafel 
gemonteerd en voorzien van een vergootglas en extra verlichting zodat je goed naar binnen 
kan kijken.

De afgelopen maand zijn Karel en Tom weer terug naar hun eigen werk maar gisteren 
stonden Karel en Tom ineens weer voor onze neus. Of we even met hun mee wilde gaan 
naar de hal van het Spelebos.

Zo gezegd, zo gedaan. Aldaar aangekomen stond er, voor de hal en onder de boom, een 
paal met een witte doek eroverheen en daarvoor stonden een aantal stoelen. 
Na een paar inleidende woorden werd Jos verzocht om het doek te verwijderen en wat 
bleek, Karel en Tom hadden een bewegwijzering gemaakt die naar onze hal verwijst. 
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En dat was niet het enige, bij de hal waar de Dakota in staat hadden Karel en Tom nog een 
bewegwijzering geplaatst, die richting het tweede bord wijst.

Op deze manier zijn we, dank zij Karel en Tom, toch een beetje makkelijker te vinden voor de 
bezoekers van het museum. 

Foto’s zijn gemaakt door Marcel Verbruggen en Richard Kriele.
Opgetekend door Richard Baksteen.
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Karel en Tom worden nogmaals bedankt voor dit mooie initiatief

De andere bewegwijzering die bij de vliegtuighal staat


